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Vertel me wie je bent 

kunst in de kerk  

    

 

      

Expositie 
 
Vanaf 6 oktober tot en met 10 november zal er in de Schakel een groepstentoonstelling 
zijn ‘Vertel me wie je bent’. De tentoonstelling is een initiatief van Jos van Genugten en 
Mirjam Dirx‘ van ‘De Levensboom’, een praktijk voor zingeving, spiritualiteit en leiderschap 

www.delevensboom.net   
Aan 25 mensen zijn drie vragen gesteld: Wat is er religieus, spiritueel of heilig in jouw 

leven. De verrassende antwoorden en de daarbij horende verhalen zijn te zien tijdens deze 
boeiende expositie. De antwoorden zijn gegeven door een zeer gemengde groep mensen 
van 7 tot 75 jaar, afkomstig uit de zorg, het onderwijs, de hulpverlening, het bedrijfsleven 
en de kunsten. Hun verhalen zijn samengebracht op vijfentwintig posters die als een 
spiegel de bezoeker vragen ‘Vertel me wie je bent’. Een QR-code geeft toegang tot het 
uitgebreide verhaal waarin uitleg wordt gegeven over wat is verbeeld. (TIP: neem uw 
smartphone mee). Het geheel is een uitnodiging om zelf na te denken over jouw eigen 
inspiratie en de wijze waarop je in het leven staat. Een uitnodiging om even stil te staan 
bij datgene wat er voor jou werkelijk toe doet. De expositie is te bezichtigen op zondagen 
van 6 oktober tot en met 10 november van 14.00 uur- 16.00 uur.  
Op een ander moment op aanvraag: Margreet van der Meij/t 06-52172290, 
vandermeijmargreet@gmail.com  
 
 

Film: The Quiet Girl 
 
Op donderdag 10 oktober om 19.30 uur is in het kader van de expositie ‘Vertel me wie 
je bent’ de film The Quiet Girl van de Ierse regisseur Colm Bairead in de Schakel te zien. 
Het is een ingetogen en betoverend debuut waarin een universeel verhaal wordt verteld 
over het vinden van je eigen plek, gezien door de ogen van de jonge Cáit. Zowel de Ierse 
taal als het prachtige Ierse landschap kleuren haar wereld. Het is 1981. Met opnieuw een 
kind op komst, is er voor de jonge, introverte Cáit niet voldoende plek bij haar ouders. Ze 

wordt voor een zomer naar familie op het platteland gestuurd waar ze liefdevol wordt 

https://www.mondiaalcentrumbreda.nl/tentoonstelling-vertel-me-wie-je-bent/_wp_link_placeholder
mailto:vandermeijmargreet@gmail.com


opgevangen. Net als Cáits ouders zijn haar tante Eibhlín en oom Seán boeren, maar alles 
in hun huis is het tegenovergestelde van de armzalige chaos van haar ouderlijk huis. In 
deze omgeving van rust, reinheid en regelmaat kruipt Cáit langzaam uit haar schulp. 
Gesprekskring: Vertel me wie je bent 
 
Op maandag 14 en 28 oktober en 11 november is er om 10 uur in de Schakel een 
gesprekskring ‘Vertel me wie je bent’. We bekijken de persoonlijke verhalen in woord en 
beeld die in de kerkzaal worden tentoongesteld en stellen onszelf de vraag wat ons 
inspireert, wat er voor ons religieus, spiritueel of heilig is. Aan de hand van verschillende 
werkvormen gaan we op zoek naar verhalen van onszelf en de ander.  
Info: Marike Meek, t 0618420900 marike.meek@gmail.com.  
Aanmelden: Ria Boersma, t 06 41000713, r.boersma@telfortglasvezel.nl 

 
 
Workshop: Wat geeft zin aan jouw leven? 
 
In het verlengde van de tentoonstelling ‘Vertel me wie je bent’ zal er een workshop worden 
gegeven door de samenstellers van de tentoonstelling Jos van Genugten en Mirjam Dirx. 
Degenen die de workshop volgen worden gevraagd aandachtig te kijken, in gesprek te 
gaan en uit te wisselen wat hen aanspreekt. Van harte welkom om deze avond mee te 
maken. Info: Margreet van der Meij, t 0652172290, vandermeijmargreet@gmail.com 
Donderdag 17 oktober, 20.00 uur, de Schakel 
 
 
Gedachten en belevenissen in geschreven woord: Beschrijf me wie je bent 
 

Op deze ochtenden zullen we proberen te komen tot het schrijven van korte verhaaltjes of 
gedichten die een beeld geven van wie we zijn en wat we doen. Het thema van de 
ochtenden zal in navolging van de expositie zijn: ‘Vertel me wie je bent’. Door middel van 
enkele voorbeelden en kleine oefeningen zullen we zelf met het thema aan de slag te gaan. 
Het delen van hetgeen we geschreven hebben door de teksten voor te lezen geeft aan 
deze activiteit extra kleur. 
Het aantal ochtenden bepalen de deelnemers samen aan het einde van de eerste ochtend.  
Info: Gerard Strien, t 06-54682155, gjmstrien@hotmail.com 

Dinsdag 22 en 29 oktober, 10.00 uur, de Schakel 
 
 
De volgende expositie in de Schakel 
 

 
Van zondag 30 maart tot en met 20 april 2025 zal glas-in-loodwerk en gedichten van 

Paul Oosterhoff te zien zijn. Al ruim twintig jaar maakt hij jaarlijks, tegen Pasen, een glas-

in-loodraam met bijbehorend gedicht. Op deze wijze probeert hij een aspect van de 

Paasboodschap te laten oplichten. Als taakgroep kunst in de kerk hebben wij hem 

uitgenodigd om de glas-in-loodwerken en de bijbehorende gedichten tentoon te stellen in 

de Schakel. We zijn verheugd om zo op een heel speciale manier de Paasboodschap te 

kunnen laten klinken.  

 

De taakgroep kunst in de kerk bestaat uit: Margreet van der Meij, Ria Boersma, Corneli 

Dijkhuizen, Sibert van Gaal, Paul Oosterhoff en Marike Meek.  
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