Protestantse
Gemeente

UITNODIGING
GEMEENTEBIJEENKOMST

Beste gemeenteleden,

In september 2025 is onze beroepingscommissie aan de slag gegaan om te zoeken naar een nieuwe
predikant en twee kerkelijk werkers voor onze gemeente. Zij is voortvarend aan de slag gegaan en
heeft aan de kerkenraad geadviseerd om een beroep uit te brengen op:

Ds. Theo A.R. de Zwart

De kerkenraad heeft ingestemd met dit advies. U wordt daarom allen uitgenodigd voor een
gemeentebijeenkomst waarin nader kennisgemaakt kan worden met ds. De Zwart. Na deze
kennismaking volgt de formele stemprocedure waarbij u als gemeentelid mag stemmen of ds. De
Zwart beroepen zal worden naar de Protestantse gemeente Rivierenland Oost.

Wat: Gemeentebijeenkomst voor de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
Wanneer: Maandag 26 januari 2026 inloop vanaf 19.15 uur, start om 19.45 uur
Waar: De Schakel, Pius Xlle straat 85 te Wijchen

Naast het advies voor de te beroepen predikant, zal de kerkenraad, op advies van de
beroepingscommissie, als kerkelijk werker aan stellen:

De heer Erik Busstra

Ook de heer Busstra zal op deze gemeentebijeenkomst aanwezig zijn zodat u kennis met hem kunt
maken. Aan de achterzijde van deze uitnodiging stellen zij zich alvast kort aan u voor.

Wij hopen u allen bij deze bijeenkomst te treffen. Mocht u verhinderd zijn en wilt u wel stemmen,
dan kan er met een volmacht gestemd worden. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u voor
meer informatie contact opnemen met de scriba, scriba@rivierenlandoost.nl.

Met vriendelijke groet,

Gerard Strien Jil van Koeveringe
Voorzitter Scriba

Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
Kerkplein 7
6641 BJ Beuningen


mailto:scriba@rivierenlandoost.nl

Dominee Theo de Zwart

Ik ben Theo de Zwart. Op dit moment ben ik naast geestelijk
verzorger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis ook predikant in de
Protestantse gemeente Angeren. Ik heb ruime ervaring in het
gemeentewerk en wordt ook enthousiast van pastoraat,
liturgie en gemeenteopbouw.

Ik probeer altijd om op een warm en open manier voor te gaan.
Daarbij leg ik een verbinding tussen de Bijbelse boodschap en
het leven alledag. Ik probeer in mijn preken ruimte te hebben
voor het Woord én voor de vragen, twijfels en ervaringen van

mensen, jong en oud.

Ik geloof sterk in verbinding. Verbinding binnen de gemeente maar ook met de samenleving om ons
heen. Als beoogd predikant in uw gemeente wil ik mij graag inzetten voor een geloofsgemeenschap
die:

e mensen met elkaar verbindt rond geloof en leven;

e ruimte biedt voor groei en verdieping, zowel persoonlijk als samen;

e open staat voor vragen van deze tijd, van jong tot oud;

e zichtbaar en betrokken in de gemeente van Rivierenland Oost.

Kerkelijk werker Erik Busstra

Soms kan je lang ergens over twijfelen en op het moment dat je er aan
begonnen bent je afvragen waarom je dat niet eerder hebt gedaan. De
afgelopen jaren kwam de wens om theologie te gaan studeren steeds
vaker terug. Inmiddels studeer ik bijna een half jaar theologie aan de
Christelijke Hogeschool Ede en mag ik mij opmaken om daarnaast aan de
slag te gaan als Kerkelijk Werker. Een prachtige reis die sneller verloopt
dan ik vooraf had gedacht.

Mijn naam is Erik Busstra (34 jaar) en na een jarenlang in het welzijnswerk
te hebben gewerkt mag ik aan de slag om bij te dragen aan de groei en
bloei van Christus’ gemeente in Beuningen, Druten en Wijchen. Een mooie
en dankbare taak en die ik met veel enthousiasme op me neem.

De afgelopen jaren heb ik binnen het welzijnswerk gewerkt in verschillende rollen van hulpverlener
tot beleidsadviseur en heb ik mogen werken voor en met zeer uiteenlopende doelgroepen. Daarin
mocht ik op kruispunten in de levens van mensen mee lopen en zoeken. De studie theologie is voor
mij een logisch vervolg en verdieping op het werk dat ik al jaren mocht doen en waar ik in Beuningen,
Druten en Wijchen een vervolg aan mag geven als Kerkelijk Werker.

Een kort voorstelstukje doet geen recht aan de bijzondere verhalen en situaties die ik in de afgelopen
jaren tegen mocht komen; daar vertel ik in gesprek graag meer over. lk zie er naar uit om jullie te
ontmoeten, jullie te leren kennen en te ontdekken hoe we als kerk van Christus’ met elkaar verder op
weg mogen.



